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KURAN-I KERİM SURELERİN FAZİLETLERİ 


Kuran-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet vardır. Kuran 604 sayfadan oluşur. 
20 sayfalık bölümlere cüz adı verilir. Kuran'da 30 cüz vardır. Kuran, ayetler 
şeklinde 23 yılda indirilmiştir. Kuran'ın en kısa suresi Kevser suresi (3 ayet), 
en uzun suresi ise Bakara suresidir (286 ayet). 
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Kuran-ı Kerim'deki surelerin her biri sayısız fazilete sahiptir. Hz. 
Peygamberin hadisleri ve büyük alimlerin görüşleri doğrultusunda surelerin 
faziletleri hakkında şunlar söylenebilir. 


FATİHA 


Yedi âyettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi olduğu için “başlangıç” anlamında 
“Fâtiha” adını almıştır. 


Fatiha suresini okumak insanı her türlü afetten inşallah korur. 
Hastaların sık sık okumaları şifa bulmalarına vesile olur. 

Fatiha'yı Şerife'yi okumak, insanı Allah'u Teala'nın gazabından 
muhafaza eder. 

Bir kimse evine gelince önce Fatiha suresini daha sonra İhlas suresini 
okursa, Allah'u Teala o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve 
bereketi ihsan eder. 


BAKARA 


Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde 
yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. 


e Vesvese ve sıkıntıların bertaraf edilmesini sağlar. 
e Okuyan kimseye, büyü ve sihir tesir etmez. 
e Tehlikeriski olduğunda okunursa kaza belayı defeder. 


AL-İ İMRAN 
200 âyettir. Süre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından 
almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir. 


Okuyan kişinin basiretini artırır. Sıkça okunduğunda unutkanlığı önler. 
Kul borcundan kurtarır. 

Her kim üç defa okursa Hak teâlâ ümit etmediği yerden mal verir ve 
zengin eder. 


NİSA 


176 âyettir. Süre, özellikle kadın haklarından, onların huküki ve sosyal 
konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. “Nisâ” kadınlar demektir. 


Cuma günleri okunduğunda aile saadetini temin eder. 
Evli çiftler tarafından okunursa Hak teâlâ karı-kocanın aralarını islâh 
eder. 

e Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırır. 


MÂİDE 


120 âyettir. Süre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) 
kelimesinden almıştır. 


e Kırk defa okuyan kimseye, Allahu teâlâ bol rızık, mal ve makam ihsan 
buyurur. Her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur 
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ENAM 


165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En'âm” 
kelimesinden almıştır. En'âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli 
hayvanları ifade eden bir kelimedir. 


Kırk bir defa okuyanların, kapalı kısmetleri açılır 

Allahu teâlâ düşman şerrinden muhafaza buyurur. 

İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur. 

Bu mübarek sure hapisten, iftira ve musibetten kurtulmak için yedi 
kere okunur. 

Ayrıca aralarına kin, nefret ve dargınlık girmiş baba-oğul, iki kardeş 
veya yakınların aralarının düzelmesi için okunur. 


Â'RAF 


206 âyettir. Süre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A'râf” kelimesinden 
almıştır. 


e Âhiret azabından kurtarır. 
e Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur 
e Akşam namazından sonra okuyanın ilmi artar. 


ENFÂL 
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75 âyettir. Süre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl” kelimesinden almıştır. “Enfâl”, 


savaş ganimetleri demektir. 


e Yedi defa okuyan, günahsız ise zindandan kurtulur. 
e Bütün kötülüklerden ve şerlerden emin olur. 


TÖVBE 


129 âyettir. Süre, adını Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini 
bildirdiği 104. âyetten almıştır. 


e Onyedi kerre okuyan kimsenin bütün hacetleri, taraf-ı ilâhiden kaza 
olunur. 
e Fena kimselerden ve hırsızların şerrinden emin olur. 


YUNUS 


109 âyettir. Süre, adını içindeki Yünus kıssasından almıştır. 


e Her kimyirmi bir kere okursa, Hak teâlâ düşmanlarına fırsat vermez 
ve şerlerinden emin kılar. 


HÜD 


123 âyettir. Süre, adını içinde söz konusu edilen Hüd peygamberden 
almıştır. 


e Her kim üç kerre okursa haceti reva ve denizde boğulmaktan Allahu 
teâlânın lütfu ile emin olur. 
e İnsanlar arasında, sevgi, saygı ve itibar görür. 


YUSUF 


111 âyettir. Bu sürede Yüsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve 
bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmaktadır 


e Her kim okursa Allahu teâlânın lütfu ile hasretine kavuşur ve bütün 
mahlükatın gözüne şirin görünür. 


e İzzet ve saadete nail olup , bahtın açılması için okunur. 


İLk İ 


RA'D 


43 âyettir. Süre, adını 13. âyette geçen “Ra'd” kelimesinden almıştır. 
“Ra'd” gök gürültüsü demektir. 


Her kim okursa çocuklarını görünmeyen kuwetlerin şerrinden Allahu 
teâlâ hıfzeder. 

Gerek okuyan ve gerekse çocukları yıldırım ve şimşekten 
hıfzolunurlar. 

Düşmanın kahrı için okunur. 


İBRAHİM 
52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim'den ve ailesinden söz edildiği için bu adı 
almıştır. 


e Her kim yedi kere okusa, Hak teâlâ okuyanın düşmanlarına fırsat 
vermez 
e Anave babasının rızasında bulundurur. 


HICR 


99 âyettir. Süre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, 
Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semüd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. 


e Üçkere okuyan kimse alışverişinde bereket bulur. 
e Teala onu her türlü kaza ve belalardan korur. 


NAHL 
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128 âyettir. Süre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. 


“en-Nahl” bal arısı demektir. 


e Her kim yüz kere okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allahu teâlânın 
keremi ile her türlü maksuduna nail olur. 
e Azgınlığın ve fesadın kalkması için 10 defa okunur. 


İSRÂ 


111 âyettir. Süre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. 
“Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mirac yolculuğunda, Hz. 
Peygamberin bir gece, Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade eder. 


e Hilecilerden korunmak için okunur. Yedi kere okuyanlar; 
gammazların, hasetçilerin şerlerinden emin olurlar, Hak teâlâ 
düşmanlarına fırsat vermez. 


KEHF 


110 âyettir. Süre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç 
yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. 


Her kim cuma günü bir kere okursa, ertesi cuma gününe kadar bütün 
kazalardan, belâlardan hak teâlâ kendisini korur. 
Âhir zaman fitnesinden, Deccal'dan ve şerlerinden emin olur. 


Sıhhat ve afiyet ihsan buyurur. 


MERYEM 


98 âyettir. Süre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı 
için bu adla anılmıştır. 


Her kim kırk bir kere okursa, Hak teâlâ rızıklar ihsan buyurur ve 
yoksulluktan kurtulur. 

İftiraya uğrayan biri sık sık okursa inşallah temize çıkar. 

Bu sure aynı zamanda bereket duası hükmündedir. 


TÂ-HÂ 


135 âyettir. Süre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. 


e Her kimyirmi bir kere okursa, evde kalan kız evlâdına kısmet çıkar, 
salih bir er nasip olur. 


ENBİYÂ 


112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir. 


e Her kim yetmiş kere okursa, gizli korkulardan kurtulur, okumağa 
devam ederse Hak teâlâ kendisine salih çocuk ihsan buyurur. 


HAC 


78 âyettir. Hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır. 


e Her kim devamlı olarak okursa, kıyamet korkusundan emin olur ve 
ölümü de asan (kolay, rahat) olur. 


MÜ'MİNÜN 


118 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-Mü'minün” kelimesinden 
almıştır. 


e Her kim devamlı okursa, Hak teâlâ kendisine salâh-ı hal, tövbe tevfik 
ve müyesser eyler. 


NUR 
64 âyettir. Adını, 35. âyette geçen “nür” kelimesinden almıştır. 


e Her kim daima okursa, Hak teâlâ kalbinde imanını muhkem kılar ve 
şeytanın vesvesesinden halâs eder. 


FÜRKAN 


77 âyettir. Süre, adını ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden 
almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup 
Kur'an'ın isimlerinden biridir. 


e Her kim yedi kere okursa, Hak teâlâ o kulunu düşman şerrinden emin 
eder ve fena yerlere gitmekten korur. 


ŞU'ARÂ 


227 âyettir. Süre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu'arâ” kelimesinden 
almıştır. “Şu'arâ” şairler demektir. 


Yedi kere okuyan kimseye, Hak teâlâ bütün mahlükatı muhabbet 
ettirir ve hepsi ile hoşhal olur. 

Karar verme süreçlerinde kişinin basiretini açarak doğru kararlar 
almasına vesile olur. 

Kötü alışkanlıklara meyletmenin önüne geçer. 


93 âyettir. Süre, adını 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden 
almaktadır. Neml, karınca demektir. 


e Her kim daima okursa, Hak teâlâ o kimseyi zâlimlerin şerlerinden 
hıfzeder. 


KASAS 


88 âyettir. Süre, adını 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. 
Kasas, kıssalar anlamında olup Kur'an'da geçen kıssa ve olaylar için 
kullanılır. 


e Yedi defa okuyan kimseyi, Hak teâlâ büyük bir kazadan ve büyük bir 
düşmandan emin kılar. 


ANKEBÜT 


69 âyettir. Süre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebüt” kelimesinden 
almıştır. Ankebüt, örümcek demektir. 


e Her kim yazarak suyunu içerse, Allah'ın keremi ile unutkanlığı gider ve 
kuvve-i hafızası sıhhate kavuşur. 
e Bunalan kimse okursa şifa bulur. 


RÜM 


60 âyettir. Süre, adını ikinci âyette geçen “er-Rüm” kelimesinden almıştır. 


e Harpzamanında zafer niyeti ile üç kere okursa, İslâm askerine nusret- 
i ilâhi yetişir ve düşmanı mağlüp eder. 


LOKMAN 


34 âyettir. Süre, adını 12. ve 13. âyetlerde anılan Hz. Lokmân'dan almıştır. 


e Yedi kere okuyan kimsenin, maddi ve manevi hastalığı ve karın ağrısı 
ve benzeri illetlerine Allah şifa ihsan eder. 


SECDE 


30 âyettir. Süre, adını mü'minlerin Allah'a secde etmelerinden bahseden 
15. âyetten almıştır. 


e Yazarakbir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin 
bir tarafına gömse, o ev ateşten korunur ve her türlü düşman 
şerrinden, emin olur. 

Mülk suresiyle okunursa kabir azabını def eder. 
Kişinin gönlüne merhamet tohumları saçar, bu duayı sıkça okuyan 


kişinin aile efradına bakışı değişir, daha mutlu bir aile yaşantısına 
kavuşulur. 


73 âyettir. Süre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden 
almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. 


e Kırk bir kere okuyanın, işi ticaret ve kazancı bol olur, Hak teâlâ bütün 
müşkillerini kolaylaştırır ve kendisine bereketini ihsan buyurur. 
» Nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur. 


SEBE' 


54 âyettir. Süre, adını 15. âyette geçen “Sebe' ” kelimesinden almıştır. 
Sebe” (Seba), Yemen'de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. 


e Yetmiş kere okuyan kimsenin büyük yanındaki karışık hacetini, Hak 
teâlâ giderir. 
e Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur. 


FÂTIR 


45 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “Fâtır” kelimesinden almıştır. 
Fâtır, yaratan, yoktan var eden demektir. 


Her kim okursa görünmeyen kuvvetlerin, şeytanların ve insan 
şeytanlarının şerlerinden emin olur. 
e Hak teâlâ bu süreye devam edenlerin ömürlerine bereket verir. 
e Bu mübarek sureyi okuyan kimse herkes tarafından sevilir 


YÂ-SİN 


83 âyettir. Süre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sin” harflerinden almıştır. 


e Yetmiş kere okuyan kimsenin muğlâk hacetleri reva olur. 
e Akşam - sabah okunursa, dünya fakirliğinden kurtulur. 


SAFFÂT 


182 âyettir. Süre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. 
Sâffat, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. 


e Her kim yedi kere okursa, kendisine rızık bereketi ihsan buyrulur. 
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88 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “sâd” harfinden almıştır. 


e Okumaya devam eden, şeytanın ve insan şeytanlarının şerlerinden 
emin olur. 
e» Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur. 


ZÜMER 


75 âyettir. Süre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden 
almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. 


e Okumaya devam eden kimse, hak katında aziz olur ve kerem-i 
ilâhiyye nail olur. 


MÜ'MİN 


85 âyettir. Süre, adını 28. âyette geçen “mü'min” kelimesinden almıştır. 


e Yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak teâlâ reva kılar. 
e Kötüinsanın şerrinden emin olmak için 10 defa okunur. 


FUSSİLET 


54 âyettir. Süre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur'an âyetlerini niteleyen 


YLM 


“fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. 


e Bir kere okuyan kimse hırsız, yankesici ve eşkıya şerrinden emin olur. 
e Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur. 


ŞURA 


N AY 


53 âyettir. Süre, adını 38. âyette geçen “Şürâ” kelimesinden almıştır. Şürâ, 
danışma demektir. 


e Otuz üç kere okuyan kimseyi, Allah celle düşman korkusundan emin 
kılar. 


ZUHRUF 


89 âyettir. Süre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. 
Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına 
gelir. 


e Okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol bulamaz. 
e Yedi defa okuyan muradına nail olur. 
e Devamlı okunması halinde bereket duası hükmünde kabul olunur. 


59 âyettir. Süre, adını onuncu âyette geçen “duhân” kelimesinden 
almıştır. Duhan, duman demektir. 


e Devamlı olarak okuyan kimselere, bütün halk muhabbet eder. 
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CÂSİYYE 


37 âyettir. Süre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. 
Câsiye, diz üstü çöken demektir. 


e Sefere çıkan bir kimse, kırk kere okursa, seferi mübarek olur, 
selâmetle vatanına avdet eder. 
e İftiradan kurtulmak için okunur. 


AHKAF 


35 âyettir. Süre, adını 21. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. 
Ahkâf, sürede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen'de bir bölgenin 
adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. 


e Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur. 


MUHAMMED 


38 âyettir. Süre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından 
almıştır. 


Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur. 

Harp vaktinde her gün kırk bir kere okurlarsa, Allahu teâlâ islâm 
askerine nusret, muvaffakiyet ve selâmet ihsan buyurur, düşmanlar 
ise kahr-ü perişan olurlar. 


FETH 


29 âyettir. Süre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden 
almıştır. 


e Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına 
nail olur 


HUCURAT 


18 âyettir. Süre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden 
almıştır. Hucurât odalar demektir. 


e Derdine derman bulamayan kimse, yedi kerre okuyacak olursa, Allah 
celle o kulunun derdine derman verir ve kendisini sıhhatine 
kavuşturur. 


KAF 


45 âyettir. Süre, adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır. 


e Her cuma gecesi üç kere okuyan kimsenin, gözü nurlanır, görme 
hassası asla azalmaz, daima gözü aydın ve mesrur olur. 


ZÂRİYAT 


60 âyettir. Süre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. 
Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. 


e Kıtlık vaktinde yetmiş kere oku-salar, Hak teâlâ lütfu ile o kıtlığı 
giderir, bolluk ve ucuzluk verir, bütün ekinler bereketli olur. 


TÜR 


49 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “et-Tür” kelimesinden almıştır. 
Tür, dağ demektir. 


e Üçkere hastaya okusalar, Allahu teâlâ sıhhatini iade eder. 
e Geçimsiz eşlere okusalar, karı-koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan 
eder. 


NECM 


62 âyettir. Süre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden 
almıştır. Necm, yıldız demektir. 


e Yirmi bir kere okuyan, matlüp ve maksuduna nail olur. 


55 âyettir. Süre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. 
Kamer, ay demektir. 


e Bu sureyi okuyan, korktuğundan, emin olur, korktuğu kimsenin 
şerrinden kurtulur. 


RAHMAN 


78 âyettir. Süre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah'ın sıfatlarından biri olan 
“er-Rahmân” kelimesinden almıştır. 


e Bu sureyi okuyanın gönlü mesrur olur, evinde ve ticaretinde bereket 
olur. 
e Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur. 


VAKIA 


96 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı'a” kelimesinden 
almıştır. Vâkı'a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. 


e Busureyi 41 defa okuyan fakırlık çekmez kazancı bereketli olur. 


HADİD 


29 âyettir. Süre, adını 25. âyette geçen “el-Hadid” kelimesinden almıştır. 
Hadid, demir demektir. 


e Bu sureyi, yetmiş kere okuyanın işi açılır, gücü artar, sıkıntılardan 
halâs olur. 

e Şifa duası hükmünde geçer, uzun süren zorlu hastalıklardan kurtulup 
şifa bulmayı sağlar. 


MÜCADELE 


22 âyettir. Süre, adını ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır. “Mücâdele”, 
münakaşa etmek, tartışmak demektir. 


e Bu sureyi bir kimse bir avuç toprak üzerine üç kez okusa ve düşmanı 
üzerine saçsa, bi-iznillah düşmanı münhezim olur. 


HAŞR 


24 âyettir. Süre, adını ikinci ayette geçen “el-Haşr” kelimesinden almıştır. 
Haşr, toplamak demektir. 


Bu sureyi hacet için üç kere okuyanın ne muradı varsa Hak teâlâ 
acilen verir. 

Hayırlı kısmetlerin bulunmasına vesile olur. 

Vesveseden kurtulmak üzere okunduğunda çok tesirli sonuçları 
olduğu görülür. 


MÜMTEHİNE 


13 âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler 
arasından çıkıp Medine'ye gelen ve Müslüman olduklarını söyleyen 
kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için süreye mecazen, “imtihan 
eden” anlamında “mümtehine” denmiştir. 


Bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla 
öder. 

Bu sureyi, vird ederek daima okuyanın gönlündeki nifakı, Allah celle 
giderir. 


SAF 


14 âyettir. Süre, adını 4. âyette geçen “saff” kelimesinden almıştır. Saff, 
sıra, dizi demektir. 


e Bu sureyi, üç kere okuyarak üstüne üfürene, düşman zafer bulamaz. 


CUMA 


11 âyettir. Süre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu'a” kelimesinden almıştır. 


Helalinden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır 

Bu sureyi, dargın olan karı-kocaların aralarını bulmak için ıslahları 
niyetine beş kere okurlarsa, karı-koca barışır ve birbirlerine 
muhabbet ederler. 


MÜNÂFIKUN 


11 âyettir. Süre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği 
için bu adı almıştır. 


e Bu sureyi, yüz kere okuyan kimse, gammaz ve hasetçilerin dillerinden 
emin olur. Göz ve tüm beden ağrılarına şifa verir 


TEGABUN 


18 âyettir. Süre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. 
Teğâbun, aldanma demektir. 


e Bu sureyi, yedi kere okuyanın, sakladığı eşyayı Hak teâlâ hıfzeder. 


TALÂK 


12 âyettir. “Talâk” boşamak demektir. 


e Bu sureyi, yedi kere okuyan kötü avrat şerrinden emin olur, borçlu ise 
borcundan kurtulur, ummadığı yerden zengin olur. 


TAHRİM 


12 âyettir. Tahrim, haram kılmak demektir 


e Bu sureyi, karı-kocanın iyi geçinmeleri için okurlarsa, maksatlarına 
nail olurlar. 
e 21 defa okuyanın düşmanı dost olur. 


MÜLK 


30 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden 
almıştır. 


Bu sureyi, yedi kere okuyan belâlardan emin olur, kaybettiği şeyi 
bulur. 

Akşam-sabah devam eden, kabir azabından kurtulur, kabir suallerine 
cevabı asan olur. 


KALEM 


52 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden 


almıştır. “Nün” süresi diye de anılır. 


Okuyanın ahlakı güzelleşir. 

Bu sureyi, on kere okuyanın, haceti reva olur ve isabeti ayndan (göz 
değmesi) Hak teâlâ kendisini korur. 

Şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur. 


HAKKA 


52 âyettir. Süre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden 
almıştır. 


e Bu sureyi, okuyanın düşmanı defolur ve düşman şerrinden kurtulur. 


MEARİÇ 


44 âyettir. Süre, adını üçüncü âyetteki “el-Me'âric” kelimesinden almıştır. 


e Zafere ermekiçin 180 defa okunur. 
e Bu sureyi, on kere okuyan kimse kıyamet korkularından emin olur. 


28 âyettir. Sürede başlıca, Nüh peygamberin mücadeleleri ve Nüh Tufanı 
konu edilmektedir. 


e Bu sureyi, bin kere okuyanın düşmanı red ve def'olur. 


— a — 


e ağ 


CİN 
28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin süresi” adını 
almıştır. 


Bu sureyi, yedi kere okuyan kimse nazardan, cin ve şeytan şerrinden, 
fena sözlerden emin olur. 
e Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan, evhamdan şifaya kavuşur. 
e Küçük çocuklar da, her türlü kötü hallerden korunur. 


MÜZEMMİL 


20 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden 
almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. 


e Bu sureyi, korkak çocuk üzerine okurlarsa, korkusu zail olur. 


MÜDESSİR 


56 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden 
almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sürenin adı olan müzzemmil gibi, 
örtünüp bürünen demektir. 


e Bu sureyi okuyan bütün fenalıklardan emin olur. 


KIYAME 


40 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. 


e Bu sureyi okuyan ve devam eden kişi, kıyamet zorluklarından 
kurtulur. 


İNSAN (DEHR) 


31 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı 
âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı Dehr süresi diye de anılır. 


e Bu sureyi, yedi kere okuyan kimse, bilcümle şerlerden emin olur, Ehi- 
i-beyt-i Mustafa'ya komşu ve şefaatlerine nail olur. 


MÜRSELÂT 


50 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden 
almıştır. 


e Bu sureyi okuyan-kimse iftiralardan kurtulur. 


”); 


40 âyettir. Süre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe'” kelimesinden 


almıştır. 


e Busureyi, her gün ikindiden sonra okuyan kimse, kabir karanlığı 
görmez, kabri bu süre-i celilenin nuru ile nurlanır. 


NÂZİ'AT 


46 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi'ât” kelimesinden almıştır. 
Nâzi'ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. 


e Bu sureyi devamlı okuyan kimse, ölüm acısı duymaz, son nefesinde 
canını kolaylıkla Hazreti Melek-ül-mevt'e teslim eder. 


42 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, 
“yüzünü ekşitti” demektir. 


e Bu sureyi, bir haceti için üç kerre okuyanın bi-avnihi teâlâ haceti reva 
olur. 


TEKVİR 


29 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından 
almıştır. Tekvir, dürmek demektir. 


e Bu sureyi okuyan cümle mahlükat-ı ilâhiyyeye heybetli görünür. 


İNFİTAR 


19 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından 
almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir. 


e Bu sureyi, devamlı okuyan kimse son nefesinde tövbe ve tevfik ile 
göçer. 


MUTAFFİFİYN 


36 âyettir. Süre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifin” kelimesinden 
almıştır. Mutaffifin, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir. 


e Bu sureyi, yedi kere okuyan kimsenin, ticaret ve kazancı bereketli 
olur. 


İNŞİKAK 


25 âyettir. Süre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan 
“İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir. 


e Bu sureyi, doğumu güç olan kadına doğumu esnasında yazıp suyunu 
içirirlerse, doğum meşakkatinden halâs olur. 


BÜRÜC 
22 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “el-Bürüc” kelimesinden almıştır. 
Bürüc, burçlar demektir. 


e Busureyi, yirmi bir kere okuyan kimse, düşman şerrinden halâs olur. 
e Önemli mevkilerde görevli kişiler bu duayı sık sık okuduklarında 
Allah'ın izni ile yanlış kararlar vermezler. 


17 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. 
Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir. 


e Bu sureyi, üç kere okuyan kimse, cinlerin, şeytanın, hırsızların ve 
haram yiyenlerin şerlerinden halâs olur. 


ALÂ 


19 âyettir. Süre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ'yı niteleyen 
“el-A'lâ” kelimesinden almıştır. Alâ, en yüce demektir. 


e 3 defa okuyan seferden selametle döner. 


GAŞIYYE 


26 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. 
Gâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. 


e Bu sureyi, her kim yel ve diş ağrısı içim okursa, bunlardan kısa 
zamanda kurtulur. 


FECR 


30 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. 
Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. 


e Bu sureyi, okuyan büyüklerin gazabından emin olur. 


BELED 


20 âyettir. Süre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, 
şehir, belde demektir. 


e Bu sureyi, bütün manevi hastalıklara ve has-satan göz ağrısına 
okurlarsa, derhal def'olur. 
e Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur. 


ŞEMS 


15 âyettir. Süre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. 
Şems, güneş demektir 


e Bu sureyi, yirmi bir kere okuyan, bütün korkulardan emin olur. 


LEYL 


21 âyettir. Leyl, gece demektir 


e Bu sureyi, yedi kere okuyan, gece veya gündüz bütün korkulu 
yerlerden ve korkulardan emin olur. 
e 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur. 


DUHÂ 


11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir. 


e Bu sureyi, kırk bir kere okuyanın çalınmış malı eline geçer. 


İNŞİRAH 


8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. 


e Okumaya devam edenler ruhi bunalım sıkıntıdan kurtulur. 
e Bu sureyi, yeni elbise giydiği gün üç kere okuyana, giydiği elbise 
mübarek olur. 


TİN 
8 âyettir. Tin, incir demektir. 


e Busureyi, yetmiş kere okuyan, bütün mahlükatın gözüne güzel 
görünür. 
»e 7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. 


ALÂK 


19 âyettir. Süre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. 


e Bu sureyi, büyükler huzuruna varacak olan kimse yedi kere okursa 
haceti verilir ve kendisi mükerrem tutulur. 


KADR 


5 âyettir. Süre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve 
şeref demektir. 


e Her müşkülün halli için 21 defa okunur. 


BEYYİNE 


8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir. 


e Bu sureyi okuyan düşman şerrinden emin olur. 
ZİLZÂL 
8 âyettir. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. 


e Bu sureyi, kırk bir kere okuyanın düşmanları münhezim ve perişan 
olur. 


ÂDİYAT 
11 âyettir. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir. 


e Bu sureyi okumaya devam eden kimse, isabet-i ayndan yani şer 
nazardan emin olur. 


KARI'A 


11 âyettir. “Kâri'a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey 
demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. 


e Bu sureyi, iki kişinin aralarını ıslah için okurlarsa, sulh ve selâmetle 
neticelenir. 


TEKÂSÜR 


8 âyettir. Tekâsür, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek 
demektir 


e Bu sureyi, her gün okuyan kabir azabından emin olur. 


3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. 


e Busureyi, yetmiş kere okuyanın sıkıntıları def olur. 


HÜMEZE 


9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir 


Bu sureyi, yirmi bir kere okuyan gammaz ve hasetçilerin şerlerinden 
halâs olur. 

Nazara uğrayan yada nazar olan kişiye; 3-5-7 defa okunursa veya 
okursa nazar geçer. 

Hümeze Suresi, iftiradan kurtulmak için 21 defa okunur. 


5 âyettir. Süre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ'be'yi yıkmaya gelen 
Ebrehe'nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır 


e Bu sureyi, akşamile yatsı arasında iki yüz elli kere okuyanın düşmanı 
def'olur. 


KUREYŞ 


4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. 


Bu sureyi, yedi kere okuyan kimse, kendisine fenalık edebilecek 
kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe okunur ve üflenirse 
bereketli olur. 

Temiz ahlaka sahip olmak ve musibetlerden korunmak için günde 7 
defa okunur. 

Her gün 21 defa okuyan açlık çekmez, korktuklarından emin olur. 


MA'UN 

7 âyettir. Mâ'ün, yardım ve zekât demektir. 
Bu sureyi, kırk bir kere küçük çocuk üzerine okurlarsa Hak teâlâ o 
yavruyu âfetlerden ve beliyyelerden hıfzeder. 


41 Defa okuyan Hz.Muhammed | Sallallahu Aleyhi Ve Sellem ) 'i 
ruyasında görür. 


KEVSER 


3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere 
mahsus bir havuzun da adıdır. 


e Bu sureyi, bin kere okuyan kimse Kevser şarabından Resül-ü ekremin 
mübarek elleriyle içmek nasip olur. 


KÂFİRUN 


6 âyettir. “Kâfirün”, inkârcılar demektir. 


e Bu sureyi, günde üç kere okuyan, bütün belâlardan emin olur. 


NASR 


3 âyettir. Nasr, yardım demektir. 


e Her muradın halli için 1000 defa okunur. 


TEBBET 


5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. 


» Bu sureyi, bin kere okuyan düşmanlarına galip gelir. 


İHLÂS 


4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. 


e Bu sureyi, haksız olarak hapsedilenler için bin kere okurlarsa, Hak 
teâlâ o kimseyi hapisten halâs eder. 


FELAK 


5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. 


Bu sureyi, her namaz sonunda üç kere okuyan kimse, semavi 
belâlardan ve dünya kazalarından emin olur. 

Sihri tesirsiz hale getirmek,ve şeytandan korunmak için 41 defa 
okunur. 


NAS 
6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. 


e Kötünazardan, büyücülerden, sihirden, cin ve şeytanların 
vesvesesinden korur. 


Esmaül Hüsna (Allah'ın güzel isimleri) ve 
anlamları 


37 


Allah 


"Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her 
biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin 
sultanı." 


Er-Rahmân 


"Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan 
eden." 


Bu esmanın okunması ile Allah'ın nimetlerinden bolca rızıklar nasip olur. 
A 
Er-Rahim 
"Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan." 


Devamlı surette bu esmayı zikretmeye devam eden kişi belalardan, 
afetlerden ve musibetlerden korunur. 


El-Melik 


"Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan." 


Bu ismi şerifi okuyan maddi manevi güce sahip olur ve çevresinden 
itibar görür. 


El-Kuddüs 
"Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan." 


Günde bu zikri, zikredenin kalbi tüm kirlerden temizlenir ve günahların 
bağışlanmasına vesiledir. 


Ya Kuddüs ismini zikreden kişinin şehvet sıkıntıları ortadan kalktığı gibi 
manevi hastalıklardan da kurtulur. Bununla birlikte bu zikri düzenli olarak 
çeken kişi şeytanın hilelerinden de yine Allah'ın izni ile uzak olur. 


Es-Selâm 
"Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran." 


Korkulan her şeyden emin olmayı sağlar. Ya Selam ismini çokça zikreden kişi 
cinlerin şeytanların ve insanların kötü niyetlerinden ve vesveselerinden uzak 
olur. 


El-Mü'min 
"Güven veren, emin kılan, koruyan." 


Bu zikri okumaya devam edenlerde müminde olması gereken özellikler 
zuhur eder ve yalan söylemez, gıybet etmez, zinaya düşmez, kötü ahlaktan 
muhafaza olur. 


Ya Mümin ismini zikreden kişiler tüm istek ve dileklerine kavuşur. Düşman 
şerrinden muhafaza olurken kimseye de muhtaç olmaz. 


El-Müheymin 


"Her şeyi görüp gözeten." 


Ya Müheymin zikrini devamlı surette okuyan kişi unutkanlıktan kurtulur ve 
öğrenci ise derslerinde başarılı olur. 


"İzzet sahibi, her şeye galip olan." 


Bu zikre devam edenler insanlar tarafından sevilir ve işi, istekleri yerine 
getirilir. 


Yine her gün evden çıkmadan önce okuyan hem dünyada hem de ahrette 
bahtiyarlar arasına dâhil olur. 


El-Cebbâr 
"Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran." 


Ya Cebbar ismine devam eden kişiye kimsenin hayır demeye gücü yetmez 
ve itaat edilen biri haline gelir. 


El-Mütekebbir 


"Büyüklükte eşi, benzeri olmayan." 
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Her gün okumaya devam eden izzete ve refaha kavuştuğu gibi bu zikri 
okumaya devam edenler konuştuğu zaman karşısındakini tesiri altına alma 
gücüne sahip olur. 


El-Hâlık 
"Yaratan, yoktan var eden." 


Ya Halik ismini zikredenlerin kalpleri nurlanır. Her işte başarı kaçınılmaz 
olurken, bela ve musibetlerden de emin olunur. 


El-Bâri 
"Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan." 


Ya Bari ismini okuyanlar doğal afetlerden korunarak selamete erer. Bu ismi 
şerifi en az bir sene boyunca okumaya devam edene ağır işlerin tamamı 
kolaylaşır. 


El-Musavvir 
"Varlıklara şekil veren." 


Ya Musavvir ismini okumaya devam eden kişi yaptığı her işte başarılı olur, 
hiçbir işten geri kalmaz. 


El-Gaffâr 
"Günahları örten ve çok mağfiret eden." 


Ya Gaffar ismini zikretmeye devam eden kişi isyanlarından ve günahlarından 
af bulur. 


Çabuk sinirlenen ve bir anda parlayan fevri çıkışları bulunan insanlar bu zikri 
çektikleri takdirde öfkeleri yatışır. 


El-Kahhâr 


"Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan." 
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Ya Kahhar ismini her gün okuyanın gönlünde dünya sevgisi kalmaz. 
Düşmanlarını bu zikirle yenilgiye uğratır. Çeken kişi şehvet ve hırstan 
kurtulur. 


El-Vehhâb 
"Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden." 


Refaha ermek, maddi sıkıntılardan kurtulmak için ilaç olan bu zikir duanın 
kabul olmasına yardımcı olur. 


Er-Rezzâk 


"Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan." 

Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar ve bereketli olur. 
El-Fettâh 

"Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran." 


Bu esmayı okuyanlar darlık ve sıkıntı çekmezler ve okuyanların kalbi 
nurlanır. Tüm işlerinde kolaylıklar hasıl olurken makam ve mertebesi de 
yükselir. 


El-Alim 
"Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen." 
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Gizli sırlara da vakıf olma ihtimali bulunurken okuyanın ilmi artar, anlayışı ve 
zekası artar. 


El-Kâbıd 
"Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan." 


Kabıd ismini okumaya devam eden kişiler kimse tarafından dedikodu edilen 
kişiler olamazlar. Celal ve heybet kazanır. Okumaya devam eden kişiler kötü 
huylarından kurtulur ve ahlak güzelliği veren bir yönü vardır. 


El-Bâsıt 


"Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten." 


Korktuğu şeylerden emin olunmasını sağlar ve tüm endişeler gider. Keyifli 
olur ve sıkıntılarından kurtulurken kalp gözü açılır. 


El-Hâfıd 
"Dereceleri alçaltan" 


Ya Hafız ismini zikreden kişi korku, telaş ve fenalıklardan korunur. Cinlerin 
şeytanların ve insanların şerrinden muhafaza olur. 


Er-Râfi 
"Şeref verip yükselten." 


Bu ismi şerifi zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Hem derecesi hem de 
rızkı artar. Zalimin zulmünden ve fakirlikten muhafaza olunur. 


El-Mu'ız 


"Dilediğini aziz eden, izzet veren." 


Ya Muiz ismini okumaya devam eden kişi aziz olur ve mahlükata heybetli 
görünür. 


El-Müzil 
"Dilediğini zillete düşüren." 


Bu zikirle insanlar korunur ve kendilerine düşmanlık edenler hezimete 
uğrar. 


Es-Semi 
"Her şeyi en iyi işiten." 
Okuyanın duaları kabul olunur. 


El-Basir 


"Gizli açık, her şeyi en iyi gören." 


Bu ismi sürekli zikredenin dünya ve ahretle ilgili hiçbir korkusu kalmazken, 
basireti artarak, istek ve arzuları gerçekleşir. 


El-Hakem 


"Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden." 


Ya Hakem ismini zikredenlerin içi âlemin sırlarıyla adeta dolar taşar. Allah 
katında yüksek mertebelere erişilirken kişinin anlama ve kavrama 
yetenekleri artar. 


El-Adi 

"Mutlak adil, çok adaletli." 

Okuyan eğer yönetici ise adalet üzere yaşamayı öğrenir. 
El-Latif 

"Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen." 


Bu ismi zikredenler huzura kavuşur, her işte başarılı olur, maddi durumunda 
düzelmeler göze çarpar, hasta olan şifa bulur, depresyonda olan sıkıntıdan 
kurtulur. 


El-Habir 
"Olmuş olacak her şeyden haberdar." 


Ya Habir zikrini çekmeye devam edenler eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü 
ahlak ve zalimin zulmünden kurtulur. 


El-Halim 


"Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan." 


Ya Halim çekmeye devam eden arifler zümresine dâhil olur. Merhametli 
olur ve dünya işlerinden uzaklaşıp ibadete yönelmeye başlar. Asabi ve 
çabuk öfkelenen kişiler okudukları halde yumuşak huylu olurlar. 


El-Azim 


"Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce." 


Bu ismi şerifi okumaya devam edenler korktukları şeylerden emin olurlar. 
Hastalar okuduğunda Allahın izni ile şifa bulurlar. İşlerinde başarılı olarak 
hem maddi hem manevi yüksek mertebelere erişirler. 


El-Gafür 
"Affı, mağfireti bol." 


Ya Gafur ismini zikretmeye devam edenlere Allah mağfirette bulunur. 
Fakirlikten kurtulur. 


Eş-Şekür 
"Az amele, çok sevap veren." 


Ya Şekur ismini zikre devam eden kişiler sıhhat ve şükür içerisinde yaşar. 
Kazandığını kaybetmez ve nimetlerinin eksildiğine rastlanmaz. Zalimin 
zulmünden ve düşmanın şerrinden emin olur. 


El-Aliyy 


"Yüceler yücesi, çok yüce." 


Ya Aliyy ismini çokça zikreden kişiyi her gören kişi sever ve hor ve hakir 
görülmez. Ahlakı güzelleşir, hikmetli konuşur, kötü huylarını bırakır. 


El-Kebir 
"Büyüklükte benzeri yok, pek büyük." 


Ya Kebir ismini zikretmeye devam edenlerin ilmi ve bilgisi artar. Tüm 
karşılaştığı insanlardan hürmet görür, görenler ondan çekinir, yüce 
mertebelere sahip olur. 


El-Hafiz 
"Her şeyi koruyucu olan." 


Ya Hafiz ismini zikre devam eden kişiler zalimlerin zulümlerinden de 
korunmuş olurken, bir zalime bu zikirle beddua ederse bedduası tutar. 


El-Mukit 
"Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden." 


Ya Mukıt ismini zikredenlerin rızkı artar ve malı hiç eksilmezken bu zikre 
devam edenler açlık da hissetmezler. Oruç tutanlar da bu zikre devam 
edebilirler. Rızkı kazanmak kolaylaşır ve malın ve ömrün bereketi artar. 


El-Hasib 
"Kulların hesabını en iyi gören." 


Ya Hasib ismini her gün zikretmeye devam eden kişilerin dualarının kabul 
olduğu, şeytanın şerrinden korunduğu ve kötülüklerden muhafaza olduğu 
bilinirken aynı zamanda rızkı da bollaşır. 


El-Celil 


"Celal ve azamet sahibi olan." 


Ya Celil ismini zikreden kişiler insanlar tarafından sevilir ve saygı görürler. Bu 
zikri çekenlere kimse kötü gözle bakamaz. Bu zikre devam edenlerde 
manevi bir güç hasıl olur, ahlakı düzelir ve kimse hakkında kötü düşünemez. 


El-Kerim 
"Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden." 


Ya Kerim ismini çokça zikreden kişi kolay yoldan rızık kazanır. Kendisi için 
hayır kapıları açılır, fakirlikten kurtulur, hem dünyada hem de ukbada izzetli 
ve şerefli olurken bütün kazancı da bereketlenir. 


Er-Rakib 
"Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan." 


Ya Rakib ismini sıkça tekrarlayanlar kaybettikleri bir eşyalarını bulur, Allah ın 
koruması altına girer ve başına gelecek her türlü bela ve musibetlerden 
emin olur. 


El-Mucib 


"Duaları, istekleri kabul eden". 


Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimselerin duaları kabul olunur.Ayrıca 
bir Müslüman'ın bu zikre devam etmesi insanlar tarafından sevilmesini de 
sağlar. 


El-Vâsi 
"Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden” 


Ya Vasi ismini zikreden kişilerin ahlakı güzelleşir, hırslarından ve buna bağlı 
olan sıkıntılarından kurtulur. Her yaptığı işte daima kolaylık bulur. İhlâsla bu 
zikre devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar ve bu kişiler için perdeler 
kalkar. 


El-Hakim 

"Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan." 

Ya Hâkim ismini zikretmeye devam eden kişi ilim ve hikmet sahibi olur. 
El-Vedüd 

"Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan." 


Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever sayar ve bu kişi hürmet 
görür. Okumaya devam eden kişi başkalarını tesiri altına almayı başarır ve 
kalbi nurlanarak huzura kavuşur 


El-Mecid 
"Her türlü övgüye layık bulunan." 


Ya Mecid ismini sürekli tekrar edenlere şeytan yaklaşamaz ve hiçbir şekilde 
vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti artarken rızkı da çoğalır, 
fakirlikten kurtulur 


El-Bâis 


"Ölüleri dirilten." 


Ya Bais ismini zikretmeye devam eden kişilerden gaflet kalkar. Bu zikre 
devam edenlerde Allah korkusu baş gösterir ve ibadetini severek yapmaya 
başlar. Bütün sıkıntılarından kurtulur ve huzura erer. 


Eş-Şehid 


"Her zaman her yerde hazır ve nazır olan." 


İftiraya uğrayan kişiler her gün Ya Allah Ya Şehid isimlerini okumaya devam 
ederse iftiradan kurtulur. 


El-Hakk 
"Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran." 


Ya Hakk ismini zikreden kişiler gizli sırlara vakıf olurken, halk arasında sözü 
geçen güzel ahlaklı biri haline gelir. Batıldan uzak olur ve zikre devam 
edenler ibadetlerinde zorlanmazlar. 


El-Vekil 


"Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran." 


Ya Vekil ismini zikreden kişiler musibetlerden korunur ve rüzgar, gök 
gürültüsünden korkanların korkularından yenmelerine vesile olur. 


El-Kaviyy 
"Kudreti en üstün ve hiç azalmaz." 


Ya Kaviyy ismini zikreden kişiler maddi ve manevi olarak kuwvetlenir. 
Himmetleri artarken bu ismi zikredenlerin kalp ve ruhlarının kuvveti de 
artar. Yolculuk esnasında okunduğu takdirde kaza bela görünmez. 


El-Metin 
"Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü." 


Ya Metin ismini her gün okumaya devam edenler, fakirlik görmez, zayıflığa 
düşmez, kötü ahlaktan kurtulur, maddi ve manevi anlamda kuvvetlenirler. 


El-Veliyy 


"İnananların dostu, onları sevip yardım eden." 


Ya Veliyy ismi şerifini sürekli zikreden kişilerin kıyamet gününde hesapları 
çabuk görülür. Okuyanın içi ve dışı temizlenirken, Allah katında da 
dereceleri artar. 


El-Hamid 
"Her türlü hamd ve senaya layık olan." 


Ya Hamid ismini sürekli zikredenler övgüye mazhar olurken, ahlakları 
amelleri ve sözleri güzel olur. Tüm mahlükatın sevgisini kazanırken hem 
maddi hem de manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 


El-Muhsi 
"Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen." 
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Ya Muhsi ismi şerifini zikreden kişilerin ahlakı güzel olur ve etrafındaki 
herkes kendisine itaat eder. Bu zikre devam eden kimseler vücutlarındaki 
hastalıklardan şifa bulurlar ve idrak ve anlayışları Allahın izni ile artarken 
zihin açıklığı da kendileri ile birlikte olur. 


El-Mübdi 
"Maddesiz, örneksiz yaratan." 


Ya Mübdi ismini zikreden her işte başarılı olur. Bu ismi yine zikreden hikmet 
sahibi olur ve başladığı her işte muvaffak olur. 


El-Muid 
"Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan." 


Ya Muid ismini zikreden kişilerin ellerinden gitmiş olan her ne varsa geri 
gelir. Bir işi bozulan kişi Ya Muid ismini tekrarlarsa bozulan işi tekrar yerine 
geldiği gibi, yeri unutulan bir eşyayı hatırlamak için de bu ismi şerifi 
zikretmek faydalı olacaktır. 


El-Muhyi 


"İhya eden, dirilten, can veren." 


Ya Muhyi ismini zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolarak, kötüye 
giren işleri varsa Allah ın izni ile düzelir. Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile 
zikreden manevi sırlara erer. Yani inzivaya çekilerek az yemek, az konuşma 
ve az uyuma halinde sürekli tekrar edenlerin manevi sırlara vakıf oldukları 
bildirilir. Hastalar bu ismi şerif ile şifa bulur. Nefsine hâkim olamayan 
kişilerin geceleri uyumadan önce bu ismi okumaları nefislerinin kendilerine 
riayet etmesini sağlar. 


El-Mümit 
"Her canlıya ölümü tattıran." 


Ya Mumit ismini sürekli zikreden kimseler nefsinin şerrinden kurtulur ve 
Allah okuyan kimseleri kendi razı olduğu yoluna çeker. 


El-Hayy 
"Ezeli ve ebedi hayat sahibi." 


Ya Hayy ismi şerifini zikretmeye devam eden kişinin hem ömrü uzun hem de 
afiyette olduğu gibi kalbi de Allah ın nuru ile nurlanır. Hasta olanlar okuması 
halinde şifaya kavuşurken, Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini zikredenin her 
muradı Allah ın izni ile gerçekleşir. Bir de yine Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum 
isimlerini birlikte olarak zikretmeye devam eden kimseler ise Allah yolundan 
ayrılmazlar. 


El-Kayyüm 


“Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan." 


Ya Kayyum ismini zikreden kişilerin tüm ismi zahmetsizce yerine geleceği 
gibi, her başladığı işte muvaffak olur. Ya Kayyum ismini zikretmeye devam 
eden kişilerin uyku ağırlıkları gideceği gibi ezber güçleri de artar. 


El-Vâcid 


"Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan." 


Ya Vacid ismini okumaya devam eden kişinin elindekiler zayi olmayacağı 
gibi, hileci ve büyücülerin kötülüklerinden de kurtulurlar. 


Tara” 
e Taa 


El-Macid 


"Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan." 


Ya Macid ismini sürekli tekrar edenlerin kalpleri nurlandığı gibi okuyan 
kimselerin malı mülkü de artar. Muteber bir insan olan bu kişiler herkes 
tarafından sevilir ve sayılır. Her gün okuyan bela ve musibetlerden uzak 
olduğu gibi yaptıkları dualar da Allah ın izni ile kabul olur. 


El-Vâhid 
"Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan." 


Ya Vahid okuyan kişinin kalbi, bütün kötü düşüncelerden ve yorgunluktan 
arınır. Mahlukatın şerrinden emin olur ve kalbi kuvvetlenir. 


Es-Samed 


"Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu." 


54 


Ya Samed ismini zikreden işi bütün günlük zaruri ihtiyaçlarının temininde 
kimseye muhtaç olmaz. Bu zikre devam eden kişi irfan sahibi olur ve Ya 
Samed ismini okuyan kişi açlık hissi duymaz. 


El-Kâdir 


"Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan." 


Ya Kadir ismini sürekli zikreden kimseler arzu ettikleri her şeye kavuşurlar. 
Hastalar hastalıkları için okurlarsa Allah'ın izni ile şifa bulurlar. 


El-Muktedir 
"Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi." 


Ya Muktedir ismini zikreden kimse hiçbir işten bıkmaz, yılmaz ve her işinde 
Allah'ın izni ve inayeti ile başarılı olur. Yine Ya Muktedir ismi şerifini 
zikretmeye devam edenlerin ruhu kuvvetlenerek, cin,insan ve şeytanın 
şerlerinden de Allah'ın izni ile uzak olur. 


El-Mukaddim 
"Dilediğini, öne alan, yükselten." 


Ya Mukaddim ismini zikreden kişiler iktidar, güç ve kuwvet sahibi olurlar. 
Savaş meydanında okunduğu takdirde düşmana karşı zafer elde etmek için 
önemlidir. 


El-Muahhir 


"Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan." 


Ya Muahhir ismini okuyan tevbe eder ve takva sahibi olma yolunda Allah ın 
izni ile ilerler. Bu ismi sürekli zikreden kişilerin basiret gözleri açılır ve kötü 
düşüncelerden uzaklaşırlar. Bunun yanı sıra ibadet etmede zorlanmaz ve 
isteklerine kolaylıkla kavuşurlar. 


Eİ-Evvel 


"Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan." 
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Bu ismi şerifi sürekli olarak okumaya devam eden kişi her isteğine 
kavuştuğu gibi, yola çıkmadan önce okunursa tüm yolculuk sıkıntılarından 
kurtulmaya da Allah'ın izni ile vesile olur. 


"Ebedi olan, varlığının sonu olmayan." 


Ya Ahir ismini sürekli tekrar edenlerin düşmanları hezimete uğrar ve kişi 
kuvvet kazanır. Bununla birlikte bu zikre devam edenlerin kalbi Allah sevgisi 
ile dolup taşarken, rızkı bereketlenir. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini okuyan 
kişiler hem dünyada hem ahrette üstün makamlara erişir. 


El-Zâhir 


"Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. " 


Ya Zahir ismini zikre devam edenin kalbi nurlanırken, gizli sırlara da vakıf 
olacağı bilinir. Bu zikre devam edenlerin ahlakı da Allah ın izni ile güzelleşir. 


El-Bâtın 


"Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. " 
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Ya Batın ismini zikre devam eden kişi korktuklarından emin olduğu gibi kalbi 
de Allah'ın izni ile geniş olur. Bunun yanı sıra istediği şeylerden rüyalarında 
ve uyanıkken de haberdar olmaları muhtemeldir. 


El-Vâli 
"Bütün kainatı idare eden." 


Ya Vali ismini zikre devam eden kişiler afetlerden korunur ve emir ve 
istekleri yerine getirilir. 


El-Müteâli 
"Son derece yüce olan." 


Ya Müteali ismini devamlı zikreden kişi salaha erdiği gibi, her bakımdan 
güçlenir ve kuwetlenir Bunun yanı sıra makam ve mevkisi de yükselir, 
istekleri geri çevrilmez. 


E|-Berr 


"İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı." 


Ya Berr ismini okumaya devam eden kişiler bütün mahlukatların zararları ve 
şerlerinden korunurlar. Bu ismi okuyanların dilleri hep hikmet söylediği gibi 
okuyan kişinin makam ve mevkisi de artar. Alkolik ve Allaha a isyan eder 
durumda olan kimseler Ya Berr ismini okumaya devam ederse kötü 
alışkanlıklarından Allah'ın izni ile kurtulacakları gibi halleri de düzelecektir. 


Et-Tevvâb 
"Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan." 


Ya Tevvab ismini sürekli zikreden kişiler zalimin zulmünden de korundukları 
gibi, geçim sıkıntısı yaşamazlar ve rızık kapıları onlara da açılır. 


El-Müntekim 


"Zalimlerin cezasını veren, intikam alan." 


57 


Ya Müntekim ismini zikre devam edenler düşmanların şerrinden de emin 
oldukları gibi, hiç kimse bu zikre devam edene Allah'ın izni ile zarar 
veremez. 


El-Afüvv 
"Affı çok olan, günahları affetmeyi seven." 


Ya Afüw ismini zikre devam eden kişilerin ahlakı güzelleşir, Allah'ın 
mağfiretine mazhar olurlar. Öfkelenildiği zaman Ya Afüw ismini zikreden 
kişilerin öfkesi de o an Allah ın izni ile diner. 


Er-Raüf 
"Çok merhametli, pek şefkatli." 


Ya Rauf ismini zikre devam eden kişinin kalbi şefkatle dolacağı gibi, ruhu da 
latifleşir. Eşiyle arasında geçim sıkıntısı bulunanlar varsa bu kişiler bu zikre 
devam ederlerse Allahın izni ile tüm sorunlar ortadan kalkar. 


Mâlik-ül Mülk 


"Mülkün, her varlığın sahibi." 


Bu ismi zikre devam eden kimselerin mal ve kazancına hiçbir zarar gelmez. 
Zül-Celâli vel ikrâm 
"Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi." 


Ya Zülcelali vel ikram ismini zikreden kişiler vesveseden korunurlar ve 
okuyan kişinin dünya hizmetçisi olur. 


El-Muksit 
"Her işi birbirine uygun yapan." 
Bu ismi günde 209 kez okumak eşlerin arasının düzeltilmesi için faydalı olur. 


Ya Muksit ismini zikretmek ateş söndürme ve insanı sakin kılma 
hususlarında da Allah'ın izni ile etkilidir. 


El-Câmi 
"Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan." 


Ya Cami ismini zikreden kimseler ayrılık ve hasret çekmedikleri gibi, hem 
dünyada hem de ahrette saadete erer. Bir şeyi kaybolan ya da kaçan 
kimseler bu zikre devam ederse aradığını bulur. 


El-Ganiyy 
"Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan." 


Ya Ganiyy ismini zikre devam eden kişiler hem maddi hem de manevi 
zenginliğe ulaşırlar. Bu kişiler zenginlerden olurlar. 


El-Mugni 


"Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden." 

Bu ismi okuyan kişi geçim genişliğine ve zenginliğe sahip olur. 
El-Mâni 

"Dilemediği şeye mani olan, engelleyen." 


59 


Ya Mani ismi insanı şehvetten ve nefsi duygularından korurken yatarken 
okunduğu takdirde eşler arasındaki soğukluğun giderilmesinde faydalı 
olmaktadır. 
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"Elem, zarar verenleri yaratan." 

Bu ismi okuyan kimseler insanların zarar ve şerlerinden muhafaza olurlar. 
YAN m. 

En-Nafi 

" Hi " 

Fayda veren şeyleri yaratan. 

Hastalıklar bu zikir ile şifa bulur Allah'ın izni ile. 
m 

En-Nür 

"Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren." 


Bu ismi okuyan kimselerin kalpleri nurlanır ve doğruyu yanlışı görmede güç 
sahibi olurlar. 


El-Hâdi 


"Hidayet veren." 


Ya Hadi ismini zikreden kimseler hidayete erer, rızıkları çoğalır. 
El-Bedi 
"Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan." 


Ya Bedi ismini zikreden işlerinde ilerlerken zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz 
olanlar okuduğu takdirde iş bulurlar. 


El-Baki 
"Varlığının sonu olmayan, ebedi olan." 


Ya Baki ismini zikre devam eden kişiler korktuklarından emin oldukları gibi, 
ellerinde bulunan mal ve mülkleri ellerinden gitmez. 


El-Vâris 
"Her şeyin asıl sahibi olan." 


Ya Varis ismini zikre devam edenler, isteklerine çabuk kavuştukları gibi, 
kötülüklerden de muhafaza olurlar. 


Er-Reşid 


"İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. 


Ya Raşid ismini zikredenlerin amelleri kabul olur. Bu ismi okuyanlar pişman 
olacakları şeyler yapmazlar, işleri kolaylaşır. 


Es-Sabür 
"Ceza vermede acele etmeyen." 


Ya Sabur ismini çokça zikreden kimseler, şiddet ve zorluk çekmez, Kalbi 
Allah sevgisi ile nurlanır, Bela, zulüm ve iftiralardan uzak kalır ve teşebbüs 
ettiği her işte Allah'ın izni ile muvaffak olurlar. 


Ayetlerde Geçen Allah'ın İsimleri 


En yüce, en şerefli varlığın Allah olduğunu ifade eder. 
el-A'lem 


Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bildiren esmadır. 


el-Ali 


Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan 


el-Âlim 

Bilen, anlayan, tanıyan yegane gücün Allah olduğunu ifade eder. 
el-Alim 

En iyi bilen manasındadır. 

el-Âhir 


Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve bâki 


el-Akrab 


Bilmesi, görmesi, duyması, haberdâr olması ve yardım etmesi açısından 
insanlara en yakın olan 


el-Azim 

Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce 
el-Aziz 

Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik 

el-Bâri” 

Yaratan, örneği olmadan varlıkları İcat eden, eşsiz yaratan 
el-Basir 

Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören 
el-Bâtın 


Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, hayal ile tahayyül edilemeyen, her şeyin 
iç yüzünü, sırlarını bilen 


el-Berr 


İyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli 


Câ'ılün 
Yaratan, vâr eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan 
el-Cebbâr 


Emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, 
azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, 
yaratıklarının hâllerini düzelten 


el-Ebkâ 
Verdiği nimetler sürekli ve hep kalıcı olan 
el-Ehad 


Eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek, yegâne 
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el-Ekrem 
En çok ikram eden, kullarına sınırsızca ve karşılık beklemeden veren 


el-Evvel 


Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezeli ve kadim tek varlık 


Fâil(ün) 

Yapan, yaratan, vâr eden anlamına gelen esmadır. 

el-Fettâh 

İyilik kapılarını açan, en âdil hüküm veren, kullarına yeni kapılar açan 
el-Gaffâr 


Çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine 
bağışlayan 


el-Gafür 

Çok affeden, çok bağışlayan, sonsuz merhamet sahibi 

el-Gani 

Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, kullarının zenginleşmesini sağlayan 
el-Habir 

Her şeyden haberdar olan, gizli aşikâr her şeyi bilen, haber veren 
el-Hâdi” 


Hile yapanları cezalandıran, adaleti temin eden 


el-Hâdi 


Hidayet eden, doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi sağlayan 


el-Hafi 


Çok ikram eden, son derece iyilik ve lütuf sahibi, her şeyi bilen, duaları kabul 
eden 


Hâfiz(ün) 
Koruyup gözeten ve her türlü tehlikeden kullarını uzak tutan 


el-Hafiz 


Varlıkları yok olmaktan koruyan, onları muhafaza eden. 


el-Hakim 

Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan 
el-Hâkim 

Hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran 
el-Hakem 

Hüküm veren, son kararı veren, hüküm gününün sahibi 


el-Hakk 


Varlığı, ilâh ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk 
sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil 


el-Halim 

Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, acele etmeyen, teenni ile hareket eden 
el-Hallâk 

Mükemmel yaratan, devamlı yaratan, yaratma gücü her zaman işleyen 


el-Hasib 


İnsanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken 


Hâsibfin) 

İnsanları sorgulayan, hesaba çeken, hesap gününün sahibi 
el-Hayr 

Hayırlı olan, faydalı olan, iyilik eden, bütün iyiliklerin kaynağ 
el-İlâh 

Ma'büd, Tanrı, ibadet edilmeye en layık varlık 

el-Kadir 

Çok güçlü, çok kuvvetli, istediğini istediği gibi yapabilen 
el-Kâdir 

Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten 

el-Kâfi 


Kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren, yaptıklarını bilen, gören, 
haberdar olan ve hesaba çeken 


el-Kahhâr 


Yenilmeyen, daima galip gelen, cezası da merhameti de bol olan. 
el-Kâhir 


Galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan, yaratıklarını dilediği gibi 
yöneten 


el-Kâim 
Varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten 
el-Karib 


Af, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve duyması itibariyle kullarına yakın 
olan 


el-Kâşif 
Azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren, insanların basiretini artıran 


Kâtib(ün) 


İnsanların yaptıklarını yazan, kullarının her yaptığını layıkıyla gören 


el-Kavi 
Kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten 
el-Kayyüm 


Zatı ile kaim olana, ezeli ve ebedi, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu 
ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen 


el-Kebir 


Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek 
yüce, ulu ve büyük 


el-Kerim 
Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan 


el-Kuddüs 


Her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal 
sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve ihsanlarıyla övülen 


el-Latif 


Yaratıklara karşı yumuşak, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, 
insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi 
bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen 


Mâhid(ün) 


Yeryüzünü yaratıkları için elverişli, yarayışlı ve faydalı olarak yaratan 


el-Mâlik 

Bütün varlıkların sahibi, hüküm edenlerin en büyüğü 

el-Mecid 

Çok şerefli, çok itibarlı, gücüne ve itibarına eş bulunmayan 
el-Melik 

Bütün varlıkları yöneten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden 


el-Melik 


Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve maliki, onları terbiye edip yetiştiren, 
mülk ve güç veren 


el-Metin 


Çok kuvvetli, çok dayanıklı, acizliği, za'fiyeti ve gevşekliği olmayan, gücü her 
şeye yeten 


el-Mevlâ 
Dost, yardımcı, görüp gözeten ve kullarına en yakın olan 
Mu'azzib(in) 


Suç işleyenleri, zalimleri, günahkârları cezalandıran, azabı da merhameti 
kadar çok olan. 


el-Mu'ızz 
İzzet ve şeref, güç ve kuvwvet, itibar ve şerefli kılan, aziz yapan 
el-Muhric 


Bir şeyi açığa çıkaran, bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri 
ortaya çıkaran 


el-Muhit 


İlim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeye muttali olan, kendisine gizli bir 
şey kalmayan, her şeyi bilen. 


el-Mukit 
Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren 
el-Muktedir 


Güçlü, kuwvetli, istediğini istediği gibi yapan, iktidar sahiplerinin en büyüğü 


el-Musavvir 


Yaratıklara şekil ve özellik veren, yarattıklarını eşsiz yaratıp onlara suret 
veren. 


Müsi('ün) 

Gökleri genişleten, göklerdeki burçları yaratıp onlara hareket veren 
el-Mübin 

Varlığı aşikâr olan, hakkı ızhar eden, gerçeği beyan eden 
Mübrim(ün) 


Hile ile kötülük yapmaya karar verenleri bilen, onların bu kötülüklerini boşa 
çıkran, onları kesin olarak cezalandıran 


Mübteli(n) 
Deneyen, imtihan eden, gizli olanları açığa çıkaran 
el-Mücib 


Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları 
gideren 


el-Müheymin 
İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten 


el-Mühlik 


İsyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları helâk eden 


el-Mü'min 

Yaratıklarına güven veren, dayanılıp güvenilecek en büyük güç olan 
el-Münecci 

Sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran, darlıktaki müminleri felaha kavuşturan 


el-Münezzil 


Nimet veren, su, sekinet, melek, kitap ve peygamber indiren 
el-Münir 


Işık veren, aydınlatan, nuru ile alemleri de nurlandıran. 


Münşi'(ün) 


İcat eden, inşa eden, yapan, örneksiz olarak yaratan 


Müntekım(ün) 

Suçluları cezalandıran, hiçbir şeyi karşılıksız bırakmayan 
Münzil(in) 

Melek, kitap, su ve sekinet indiren, nimet veren 
Münzir(in) 


Kullarına fayda ve zarar veren şeyleri bildiren; inkâr ve isyan edenlerin 
âkibetinin kötü olduğunu haber vererek onları bu davranışlardan sakındıran 
ve azabı ile korkutan 


Mürsil(in) 


Vahiy, peygamber, bol yağmur, aşılayıcı rüzgâr, koruyucu melek, âsiler için 
yıldırımlar ve âfetler gönderen 


el-Müste'ân 

Kendisinden yardım istenen, kendisine sığınılan, en büyük yardımcı 
Müstemif(ün) 

Sesleri işiten, duyan, kullarının dualarını işiten 

el-Müte'âl 

Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan 


el-Mütekebbir 


İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu 


el-Müteveffi 

Yaratıkların canlarını alan, yaşamın ve ölümün sahibi olan 

en-Nâsır 

Yardım eden, yardım istenilecek yegane varlık olan 

en-Nesir 

Çok yardım eden, sürekli yardım eden 

er-Râfi” 

Peygamber ve mü'minlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten 
er-Rahim 


Çok merhametli, kullarına rahmeti ile çok yakın olan 


er-Rahmân 


Çok merhametli olup herkese ve her şeye rahmetle yaklaşan. 
er-Rakib 


İnsanların hâllerini, sözlerini, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haberdar 
olan, murakabe edip koruyan 


er-Raüf 

Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan 

er-Rezzâk 

Bol nimet, maddi ve manevi rızık veren 

Sâdık(ün) 

Söz, iş, va'd ve va'idinde doğru olan, her sözünü ve va'dini yerine getiren 
es-Samed 


Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercii; 
hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir 
olan 


es-Selâm 


Eksiklik, acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına 
güven ve selamet veren 


es-Semi' 


Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan 


Şâhidlin) 


Bilen, muttali olan, her şeye tanık olan, kendisinden gizli hiçbir şey 
gerçekleşmeyen 


eş-Şâkir 


Verdiği nimetlere şükreden ve çalışan kimseyi ödüllendiren 
eş-Şefi” 


Mü'minlerin yâr ve yardımcısı, azap ve sıkıntılardan koruyucusu olan 


eş-Şehid 


Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır 
olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi 
murakabe eden 


eş-Şekür 


İbadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati 
ödüllendiren 


eş-Şey 
Var olan, mevcut bulunan her şeyin sahibi 
et-Tevvâb 


Sürekli tövbeleri kabul eden, çok bağışlayan, çok merhamet eden. 


el-Vâhid 


Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan 
el-Vâli 

Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden 

el-Vâris 

Bütün varlıkların sahibi, bâki ve ebedi olan, her şey kendisine dönen 
el-Vâsi” 

Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan 

el-Vedüd 

Mü'minleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen 

el-Vehhâb 

Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan 

el-Vekil 

Güvenilen, koruyan, yardım eden, görüp gözeten,her şeyin maliki 
el-Veli 

Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden 

ez-Zâhir 

Varlığı her şeyden aşikâr olan, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olan 
Zâri'(ün) 

Ekinleri, bitkileri yetiştiren, büyüten 

Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hü 


Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah 


Hadislerde Geçen Allah'ın İsimleri 
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el-Adi 


Âdil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan 


el-Bâki 


Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi 


el-Bâsıt 

Dilediğine rızkı bol veren, kullarına sınırsız rahmet eden. 

ed-Dârr 

Zarar veren şeyleri yaratan âsileri cezalandıran 

el-Kâbıd 

Dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden 
el-Hâfıd 


Şan, şeref ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, 
cezalandıran 


el-Mâcid 
Çok şerefli, çok itibarlı olan, yücelerin yücesi 
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el-Mâni' 
İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden 


el-Mu'ızz 


İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan 


el-Muhsi 

İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan 
el-Mukaddim 

Önce olan, öne alan, bütün başlangıçlardan öte. 

el-Muğni 

İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi 
el-Mu'id 


Ölümlerinden sonra da tekrar diriltecek ve hayatlarını iade edecek 
olan 


el-Muksıt 


Hak ve adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden adaletle alan 
demektir 


el-Mübdi' 

Varlıkları ilk defa yaratan, yaratma eyleminin başlatan 

el-Mümit 

Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan, ölümü takdir eden. 
el-Müteahhır 

Sonraya bırakan, her şeyin vadesini belirleyen 

el-Müzill 

Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan 


4 


en-Nâfi” 

Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan 
er-Raşid 

Her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren 
es-Sabür 

Çok sabırlı, her şeyin oluş vaktini en iyi belirleyen 
el-Vâcid 


Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü 
yeten 


Kuran'da Geçen ve Allah'ı Karşılayan İsim 
Tamlamaları 


Adüvvün liI-kâfirin 


Kâfirlerin düşmanı, kafirlere gereken dersi veren anlamlıdadır. 
Âhizün bi nâsiyetihi 


Suçluları cezalandıran, adaleti tesis eden demektir. 


Ahkemü'i-hâkimin 
Hüküm verenlerin en adili, adaletinde kimseye haksızlık edilmeyen 
Ahsenü'I-hâlikin 


Yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en iyisi 


Âlimü”l-ğaybi 


Gaybı bilen, gaybın anahtarlarını elinde bulunduran 
Allâmü'i-ğuyüb 

Görünmeyenleri çok iyi bilen, gayb alemlerinin sahibi 
Bâliğu emrihi 

Emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden 


Bedi'u's-semâvâti ve'l-ard 


Gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan, yaratma eylemi kendisine 
has olan 


Beriü'n mine'i-müşrikin 


Müşriklerden beri, uzak olan, şirk edilmeyecek tek varlık. 
Câmi'u'n-nâs 

Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden 
Ehlü'I-mağfire 

Mağfiret ehli, affedici, merhameti bol olan ve rahmet ihsan eden. 
Ehlü't-takvâ 

Azabından korkup sakınmaya, korunmaya lâyık olan 
Erhamü'r-râhımin 

Merhamet edenlerin en merhametlisi, sonsuz merhamet sahibi 
Esdaku hadisen 

En doğru sözlü, söylediklerini hakkıyla yerine getiren. 

Esdeku kilen 

En doğru sözlü, söylediklerinde şüphe bulunmayan 

Esra'u ferahan 

Kullarının tövbesine çok sevinen, tövbeleri kabul eden. 

Esra'u mekren 

Hile ve tuzak kuranları en süratli bir şekilde cezalandıran 
Esra'u'l-hâsibin 

Hesap soranların, hesap görenlerin en süratlisi 


Eşeddü be'sen 


Çok şiddetli cezalandıran, her şeyin karşılığını tastamam veren. 


e. — — Ül yasam : 


Eşeddü ferahan 

Kulunun tövbesine çok sevinen, tövbeleri kabul eden. 
Eşeddü kuvveten 

Çok kuvvetli, çok güçlü, gücü ve kuvvetine rakip olmayan 
Eşeddü tenkilen 

Çok şiddetli cezalandıran, cezasız bırakmayan 
Fa'âlü'n-limâ yürid 

Dilediğini yapan, hüküm gününün sahibi 

Fâliku'l-abbi ve'n-nevâ 

Çekirdek ve taneleri çatlatan, yarıp açan 

Fâliku'l-ısbâh 

Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, gecenin ve gündüzün sahibi 


Fâtıru's-semâvâti ve'l-ard 


Yeri ve gökleri yaratan, kainatın yatıcısı 

Gâlib'ün 'alâ emrihi 

Emirinde işinde ve hükmünde galip olan 

Gâfirü'z-zenbi 

Günahları bağışlayan, affedici ve tövbeleri kabul eden yegane varlık 
Hâliku külli şey'in 

Her şeyin yaratıcısı, ilk defa yaratan 

Hayru'1-fâsılin 

Hükmedenlerin, haklı ile haksızı ayırt edenlerin en hayırlısı 
Hayru'I-fâtihin 


Hükmedenlerin, nimet verenlerin, hayır kapılarını açanların en 
hayırlısı 


Hayru'I-ğâfirin 


Bağışlayanların en hayırlısı, af dilenmeye ve tövbe edilmeye layık 
yegane varlık 


Hayru'l-hâkimin 


Hüküm ve karar verenlerin en hayırlısı, kulları hakkında hayırlısını 
takdir eden 


Hayru'I-mâkirin 


Hile ile kötülük yapanları bilemeyecekleri, anlayamayacakları 
cihetlerden daha şiddetli cezalandıran 


Hayru'i-münzilin 


Nimet verenlerin, ikram edenlerin en hayırlısı 


Hayru'I-vârisin 


Varislerin en hayırlısı, dayanılıp güvenilecek yegane varlık. 
Hayru'n-nâsırin 

Yardım edenlerin en hayırlısı, yardıma muhtaç olanlara çok yakın. 
Hayru'r-râhımin 

Merhamet edenlerin en hayırlısı 

Hayru'r-râzkin 

Rızık, nimet verenlerin en hayırlısı, kullarına bolca veren. 
Hayrun hâfizan 

En iyi koruyup gözeten, müminleri her türlü şerden koruyan. 


İlâhü'n-nâs 


İnsanların ilâhı, insanların yaratıcısı 


Kâbilü't-tevb 

Tövbeleri kabul eden, tövbe edilmeye layık 

Kâşifü'l-azâb 

Azabı, sıkıntıyı, derdi kaldıran 

Mâlikü yevmiddin 

Hesap gününün maliki, sahibi, her iki dünyanın biricik ilahı 
Mâlikü'l-mülk 


Bütün mülkün sahibi, mülk sahiplerinin en büyüğü 


Meliki'n-nâs 
İnsanların meliki 


Mühinü keydi'I-kâfirin 


Kâfirlerin tuzağını zayıflatan, boşa çıkaran 


rarayr” 
aw 


Muhitü'n bi”i-kâfirin 

Kâfirleri kuşatan 

Muhyi'l-mevtâ 

Ölüleri dirilten, ruhları yeniden kendisine döndüren 
Muhzi'i-kâfirin 

Kâfirleri rezil rüsvay eden 


Mütimmü nürihi 


Nurunu, dinini tamamlayan, İslam'ı hak din olarak tamamlayan. 


Nüru's-semâvâti ve'l-ard 


Gökleri ve yeri aydınlatan, nuru ile karanlıkları aydınlığa çeviren 


Rabbü külli şey'in 
Her şeyin rabbi 


Rabbü'l-âlemin 


Âlemlerin rabbi, yarattıklarına bolca merhamet eden 


Rabbü'l-ard 

Yeryüzünün rabbi 

Rabbü'l-arş 

Arşın rabbi 

Rabbü”i-felak 

Sabahın rabbi, bütün vakitleri yaratan ve onlara hükmeden. 
Rabbü”l-ızzeti 

Kudret ve şeref sahibi 

Rabbü'n-nâs 

İnsanların rabbi 

Rabbü's-semâvâti 

Göklerin rabbi 

Rabbü'ş-şi'râ 

Şi'ra yıldızının sahibi 

Refi'u'd-derecât 

Manevi dereceleri ve gökleri tabaka tabaka yükselten 
Semi'u'd-du'â 


Tövbeleri ve duaları duyan ve kabul eden, her şeyi layıkıyla duyan 


Seriu'i-hısâb 
Hesabı, sorgulaması çok süratli olan 


Şedidü'l-'azâb 


Azabı, cezalandırması çok şiddetli olan 


Şedidü'l-'ıkâb 


Çok hızlı cezalandıran, hesapları başka zamana bırakmayan 


Şedidü'l-mihâl 

Cezası, azabı, kuvveti çok şiddetli olan 
Vâsi'u'i-mağfire 

Bağışlaması, mağfireti bol olan 
Zü'l-fadli'l-azim 

Çok ikram sahibi, kerem sahibi olan 
Zi't-tavl 

Lütuf, bağış, ikram, ihsan, af ve bağış sahibi 
Zü'l-ikrâm 

İkram sahibi 


Zü fadlin ale'l-âlemin 


Âlemlere nimet veren, nimetleri ile kullarına bolca ihsanda bulunan 


Zü fadlin ale'n-nâs 

İnsanlara ikram eden 

Zü-intikam 

İntikam sahibi, âsileri, zalimleri cezalandıran 
Zü'l-'ıkâb 

Suçluları, günahkârları, zalimleri cezalandıran 
Zü'l-Arş 

Arş'ın sahibi 

Zü'l-celâl ve'l-ikrâm 

Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi 
Zü'l-kuvveti 

Güç ve kuvvet sahibi 

Zü'l-mağfire 

Af ve bağış sahibi 

Zü'l-me'âric 

Bütün derecelerin sahibi 

Zü'r-rahmeti 


Merhamet sahibi 


